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De stilte dient om ons volle hoofd leeg te maken,  zodat 
we opnieuw woorden kunnen toelaten om te begrijpen…. 
…en tot inkeer te komen. 
…Stilte…. 
En toen werd en wordt vaak de stilte ruw onderbroken door kanonnengebulder, raketinslagen, 
geweerschoten en 
….in doodsangst schreeuwende mensen, op de vlucht en schuilend… 
De machthebbers zijn het , die op zoek zijn naar nog meer macht, illusie en wraak…. Ten koste van 
alles. 
Idioten zijn het ! en er komen er steeds meer…. 
Ook in ons land en in ons dorp komt het voor….eigen volk eerst, anti klimaat, geen steun voor landen 
en mensen in nood. Als ik ze hoor praten, denk ik wel eens “heb je je verstand op het nachtkastje 
laten liggen “? 
2023 was een uitstekend jaar voor diktators en populisten…. Ze varen wel bij een wereld op drift. 
Ik word  er zo moe van en velen met mij….. 
Zoveel aandacht voor de verschrikkingen op tv, radio en sociale media. “Joh, ’t is gelukkig ver weg en 
wat kunnen wij er aan doen “? 
….Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de mensen zo moe ? Misschien door hun jachten en 
jagen, 
Of misschien door hun 10.000 vragen ? 
En ze zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe…’ 
Daarom zijn de mensen zo moe…. 
Vroeger was het beter, Zeggen veel mensen…..maar….. 
Ik luisterde pas geleden naar de Messiah van Handel, Op een bepaald moment zingt de bas de aria 
“Why do the nations “…. Hij doet dat hard, bitter en duidelijk 
Het is een vertaling van psalm 2. (waarschijnlijk een psalm van David ). 
-Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch ? 
 Wat is de waanzin toch , die zij beramen ? 
 De groten staan gewapend tot de slag, 
 De machtigen der wereld spannen samen. 
 ’t Is tegen het gezag van de Heer, 
En tegen zijn gezalfde vorst gericht….. 
Dus, er is altijd oorlog geweest, zolang de wereld bestaat. 
Nog een week en het is Kerst, feestdagen in een wereld vol met donkere wolken, waaruit het 
gedroomde licht zal of kan opgaan…..wel of niet ? … De keus is aan ons ! 
Toch kan die droom echt zijn……bij mensen die echt om elkaar geven, met liefde, respect, een arm, 
een zoen, een luisterend oor….. 
Ook al lijken dromen bedrog, blijf ze dromen, de dromen van vrede. Eens worden ze werkelijkheid. 
Blijf hopen op die andere betere wereld. 
Zolang je droomt, zolang je hoopt, leef je, ben je mens ! 
Het leven koesteren, de muziek, de ontmoeting, de stilte….. 
De blik van de ander, de aanraking van de ander….het is tot leven wekkend….Het zijn maar kleine 
dingen, maar o zo belangrijk. Mensen een duwtje in de rug geven. 
Er zijn mensen die ons verwarmen 
En die in een wolkenloze hemel toch in de wolken zijn. 
Zo hoog…ze springen touwtje langs de regenboog 
Als iemand heeft gezegd “kom maar in mijn armen “. 
Ja, er zijn mensen met  tranen als zilveren kralen 
Die stralen in  het donker, en de morgen groeten, 
Als het daglicht binnenkomt op kousenvoeten. 



Ze roepen van de daken dat er liefde is en wonder 
Als al die andren schreeuwen: alles heeft geen zin. 
Dan blijven ze roepen: nee, de wereld gaat niet onder, 
En ze zien in ieder einde weer een nieuw begin 
 
Er zijn mensen die op het grijze asfalt in grote witte letters 
“liefde “ verven. 
Mensen die namen kerven in een boom vol rijpe vruchten 
Omdat er zoveel andren zijn die voor vlinders vluchten, 
En stenen gooien naar het lenteblauw, omdat ze bang zijn voor de bloemen en bang zijn voor “ik hou 
van jou “. 
 
Weet je, er zijn mensen die bellen blazen, 
En weten van geen tijd. 
Die zich kinderlijk verbazen, over iets wat barst van mooiigheid ! 
 
Er zijn mensen, die zonnen aansteken voordat de wereld verregend. Mensen die zomervliegers 
oplaten, als het ijzig wintert. 
En die confetti strooien tussen de sneeuwvlokken. 
En die mensen zijn er ! 
 
Advent….zoeken naar de knop van het licht. Daarom steken we zoveel kaarsen en lichtjes aan…..om 
het donker te verdrijven en elkaar te kunnen zien. 
En dus ook nu het licht aan bij Maria, een meisje van 16 jaar oud die een kind krijgt en die in veel 
landen op de wereld zo’n belangrijke rol speelt . En een duwtje in de rug geeft aan veel mensen 
Het gaat om vertrouwen, moed en kracht. Dat je opgetild word, zodat je op bergen kan staan en 
wandelen op stormachtige zeeen. Dat je sterk bent als je op hem leunt, 
Zodat ik weer verder kan gaan. 
“You raise me up “! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


